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Agenda 2018 
 

-  21 juni terug in 

Nederland 

- 6 juli naar Spanje 

Om te danken: 

-  De tijd met Henk 
-  Ride2Transform Malawi 
- God’s bevestiging in de 

beslissing om naar 
Spanje te gaan 

-  Alle trouwe support 
waardoor Gert al veel 
heeft kunnen doen in 
Zambia 

 

 

Om te bidden: 

-  Voor de bevolking in 
Malawi waar contact mee 
is geweest, voor de 
mensen die Gods woord 
horen via de luisterbijbels 

- Voor de reizen naar 
Nederland en Spanje 

- Voor leiding van God over 
de toekomst van Gert 

Ride2Transform Malawi 

De afgelopen tijd stond vooral in het teken van de Ride 2 Transform Malawi. Het was de 

derde keer dat ik bij dit evenement betrokken was. De eerste keer was ik deelnemer en 

nu voor de tweede keer als leiding. Ieder jaar is weer anders, zo ook deze keer. We 

hadden een kleinere groep dan andere jaren. En door veranderingen in de leiding in 

Malawi, kwam nu het hele evenement op Riaan (mijn collega) en mij aan. Wat voor ons 

ook weer een goede ervaring is. Onderweg hebben we vele goede gesprekken gehad 

met de lokale bevolking en meerdere luisterbijbels uitgedeeld. Op een dag kwamen we 

langs een school direct naast een moskee, we zijn daar naar binnen gegaan en voordat 

we er erg in hadden stonden we voor alle schoolkinderen. We hebben verteld wat we 

doen en waarom we het doen en getuigenissen gegeven. We hadden een misrekening 

gemaakt met de afstand en fietsten de eerste dag bijna 140km.Na de eerste dag fietsen, 

sliepen we op een zendingsbasis van een andere organisatie ver van de hoofdweg, deze 

zendingsbasis was daar nog niet zo lang.  

 

 

Er is veel om te vertellen!  

Over belevenissen in Zambia en de 

R2T in Malawi, waar Gert dankbaar op 

terugkijkt.  

Maar ook over de toekomst van Gert, 

die open ligt. We hopen op je blijvende 

betrokkenheid en gebed voor het werk 

en de mogelijkheden die God geeft! 

 
 
 

 
 

 
“Want zoals de aarde haar 

gewassen voortbrengt, zoals een 
tuin het gezaaide laat ontkiemen, 

zo laat God, de Heer, 
gerechtigheid ontkiemen en glorie 

voor het oog van alle volken.” 
 

 

Jesaja 61:11 
 

Op de basis sliepen de mensen in caravans 

en voordat ze voor zichzelf een huis 

bouwden, waren ze voor de hoofdman die 

zijn land beschikbaar had gesteld een heel 

mooi huis aan het bouwen. Een huis met 

water, degelijke wc en douche, tegels op de 

vloer, dat je eigenlijk niet ziet op deze 

afgelegen plekken. Ik had er erg veel 

bewondering voor, meestal maken we het 

eerst onszelf comfortabel en dan kijken we 

naar anderen, maar daar bouwden ze eerst 

voor de hoofdman en dan voor hunzelf. 



 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Postadres Gert:  
OM Zambia 
Attn Gert Daling 
Po. Box 81295 
Kabwe, Zambia 
 

gertdaling1@gmail.com 
 

Thuis front team adres:  
Valkenstede 31 
7905 BP Hoogeveen  
tftgertdaling@gmail.com  
 
Aanmelden nieuwbrief?  
Via e-mail aan het TFT  
 
Steunen? 
Vul de responskaart in  
en stuur deze naar het  
TFT of maak een gift over  
naar IBAN:  
NL13RABO0114232938 
t.n.v. operatie mobilisatie 
o.v.v. Gert Daling 
 

 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 

 
  

Volg het actuele nieuws ook via 

Facebook: Gert in Zambia 
 

www.gertdaling.nl Bedankt voor je betrokkenheid! 

Bezoek Henk 
 

In mei is Henk Mulderij (vriend, vertrouwenspersoon binnen het TFT) bij mij op 
bezoek geweest in Zambia. Hij kwam aan in Livingstone en nadat we de Victoria 
Watervallen hebben bekeken zijn we naar Kabwe afgereisd. Hier in Kabwe zijn we 
bij verschillende plekken langs gegaan waar we als OM werken. Het was een goede 
tijd en ook goed om te kunnen laten zien met welk werk ik betrokken ben. 
 

 

 

 

 

 

Dagelijks leven 

Eind april is mijn huisgenoot Andy getrouwd. Hier is de traditie dat goede vrienden 

van de bruid en bruidegom hen ondersteunen met dans, dit was ook een mooie 

ervaring om een keer mee te maken. De bruiloft viel net samen met het einde van 

de sport training, het was een drukke tijd en na dit alles ben ik een paar dagen gaan 

kamperen. Ik heb de stilte opgezocht om tot rust te komen en om God op te zoeken.  
 

De afgesproken periode in Zambia zit er ondertussen op, maar ik zou graag voor 

langere termijn in de zending blijven en ben daarover in gesprek met OM en het TFT, 

om samen uit te vinden wat de mogelijkheden zijn. Ik wil het van God verwachten, 

maar besef ook dat er dingen geregeld moeten worden voordat ik weer uitgezonden 

kan worden. Op korte termijn kun je meer informatie verwachten, middels een brief 

van het TFT. Op 21 juni hoop ik in Nederland aan te komen en na de R2T Spanje 

zal ik naar verwachting zeker tot september in Nederland zijn om zaken te kunnen 

regelen. Graag tot ziens dus!  

 

Hartelijke groet van Gert 
 

Spanje 
 

In de vorige nieuwsbrief heb ik vermeld dat ik gevraagd ben om de Ride 2 Transform 

Spanje te leiden, dit gaat door. Om wat meer duidelijkheid te scheppen wil ik graag 

vertellen hoe dit zo gekomen is. De Ride in Spanje is nieuw en wordt voor de eerste 

keer gedaan als onderdeel van een conferentie van OM. Ze zochten iemand met 

ervaring om dat te leiden, en aangezien ik daar ervaring mee heb kwamen ze bij mij 

uit. Dit gebeurde al afgelopen januari. In eerste instantie had ik nee gezegd, omdat 

ik twijfelde of het allemaal zou kunnen. Maar toen ik er nog eens over nadacht en het 

er met wat andere mensen over gehad had, bedacht ik me. Dus heb ik de organisatie 

een berichtje gestuurd om te zeggen dat ik toch wel wil, waar ze heel blij mee waren, 

en nu zie ik hoe God deuren opent om dingen mogelijk te maken. Veel dingen zijn nu 

op het laatste moment geregeld, maar ik vertrouw erop dat alles goed komt. Op 6 juli 

hoop ik vanuit Nederland, met andere OM’ers, naar Spanje toe te gaan en ruim een 

week later kom ik terug. 

 


